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S I N A A S A P P E L S T A D ?  I N  D E Z E 
K L E I N E  S T A D S G I D S  V I N D  J E  D E 

P L E K K E N  W A A R  J E  M O E T  G E W E E S T 
Z I J N  E N  T I P S  V O O R  L E K K E R E 

R E S T AU R A N T S ! 

Valencia heeft in alle opzichten wat te bieden! Je kan 
verdwalen in de oude Spaanse straatjes, maar ook 
moderne architectuur bezichtigen. Ben jij een  
liefhebber van stad én strand? Dan is dit de ideale 
stad om te bezoeken. Op zes kilometer afstand zit na-
melijk een prachtig zandstrand gelegen. Onze 
favoriet van de stad is toch echt het Turia park! Een 
9 kilometer lang park dwars door de stad waar je kan 
genieten van een picnic of lekker kan gaan fietsen. 

E E N  K O R T E  I N T R O D U C T I E



Valencia is veel meer dan alleen de oude stad El  
Carmen! Er loopt door de hele stad een groot park 
van 9 kilometer lang: het Turia Park. Midden in de 
stad, maar daar merk je niks van! Hier komt elke 
Valenciaan, en toerist, genieten van de zon. Je ziet 
hier veel mensen een picnic doen, hardlopen of een 
rustige wandeling maken. Het park kan je helemaal 
doorfietsen tot dat je uitkomt bij het moderne gedeel-
te van de stad, de Stad van Kunst en Wetenschappen! 
Dit deel van de stad is omgeven met indrukwekken-
de gebouwen met prachtige architectuur. Zeker de 
moeite waard om ook dit deel te bezoeken. 1.	 De oude wijk ‘El Carmen‘ is een grote aanrader!  

Bezoek de prachtige pleinen Plaza la Virgen, Pla-
za de la Reina en Plaza Ayuntamiento, allemaal op 
korte loopafstand van elkaar. Achter Plaza Ayun-
tamiento bevindt zich Estacion del Norte en Plaza 
de Torros, de stierenvecht arena. Echte aanraders!

2.	 Voor de culinaire liefhebber is het leuk om naar 
Mercado Central te gaan. Een grote overdekte vers-
markt in het midden van de stad! 
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D E  S T A D  V A L E N C I A 

I S  U I T G E R O E P E N  A L S 

‘ B E S T E  S T E D E N T R I P 

V A N  E U R O P A ‘

E N  V E R D E R . .

VA M O S  A  L A  P L AYA !

Om de varierende stad compleet te maken heb je ook 
nog eens het strand op 6 kilometer afstand. Na een 
bezoek aan de Stad van Kunst en Wetenschappen 
kan je makkelijk doorfietsen voor een lekkere paella 
aan het strand! In de zomer kan je op het strand een 
bedje huren en lekker zonnebaden. 

O N T D E K K E N  I N  D E  S T A D



O N Z E  V E R B L I J F 
T I P S !

H O T E L  L A S  A R E N A S
Wil je genieten van alle comfort en luxe in de  
zeelucht? Kom dan naar hotel Las Arenas. In dit 
vijf sterren hotel hebben ze werkelijk alles! Van een 
buitenzwembad tot een balkon met zicht op zee! 
 
www.hotelvalencialasarenas.com

. .O F  E E N  E I G E N 
P L E K J E ? 

C A B A L L E R O S

H O T E L  D I M A R
Een modern Design Hotel  met 4 sterren! Het  
hotel is gelegen midden in de uitgaans 
wijk Cánovas. Je bent vanuit dit hotel op  
korte loopafstand van de gezellige terrassen!  
 
www.hotel-dimar.com           I              +34 963 95 10 30

Je kan er ook voor kiezen om een appartement te 
huren in Valencia. Kies je een plek aan het strand 
of midden in de binnenstad? Lees hieronder enkele 
leuke suggesties voor jouw verblijf!

B A R C E L Ó  H O T E L
Dit vier sterren hotel laat je van elk deel van de 
stad genieten! De ligging is namelijk perfect: 
aan het Turia park gelegen tussen de oude stad 
en het strand in. Geniet daarnaast van een lek-
kere coctail op het prachtige dakterras met uit-
zicht over de Stad van Kunst en Wetenschappen! 
 
www.barcelo.com                 I              +34 963 30 63 44

Zie  
foto!

Een prachtig oud appartement in Calle Caballeros: 
midden in de oude stad ‘El Carmen‘. Binnen 5 minu-
ten loop je naar Plaza la Virgen en de andere bekende 
pleinen. Het heeft twee slaapkamers en twee badka-
mers. Optimaal genieten in Valencia!

https://www.airbnb.nl/rooms/21707927?s=51

C A D I Z
Verblijf in één van de andere leuke wijken zoals  
Ruzafa. Dit appartement is nog maar net gereno-
veerd en geschikt voor 4 personen. 

https://www.airbnb.nl/rooms/33703962?s=51

C A B AY N A L
Ben je een liefhebber van het strand? Dan is dit een 
geschikt appartement voor jou! Een appartement 
voor 6 personen op een afstand van 10 minuten naar 
het strand van Malvarossa. Vamos a la playa!

https://www.airbnb.nl/rooms/22812531?s=51In het hart van het centrum is dit smaakvolle  
hotel gelegen. Je stapt hier de deur uit en je zit in 
het sfeervolle centrum  en naast Mercado Central! 
 
www.myrhotelplazamercado.com

H O T E L  M Y R

E E N  L E K K E R 

O N T B I J T  O P  B E D 

I N  V A L E N C I A !
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D E  I D E A L E  
F I E T S S TA D !

Valencia is als Spaanse stad erg ontwikkeld 
als fietsstad. Het park door de stad van 9  
kilometer lang is perfect om met de fiets te 
gaan verkennen. Je kan vanuit hier naar de 
oude stad ‘El Carmen‘, de stad van Kunst en 
Wetenschappen of richting het strand. Leuke 
plaatsen die te voet net iets te ver zijn. Vergeet 
ook niet alle andere leuke wijken als Ruzafa of 
Gran Via te ontdekken.

Rent Bike Virgen 
Calle Baìlìa, Plaza de la Virgen, 2, 

Website: www.rentbikevirgen.com 
Openingstijden: 09:00u - 20:00u 

Mega Bike Rental 
Carrer de Quart, 30 
 
Website: www.megabikerental.com
Openingstijden: 09:30u - 14:00u 
   	               16:00u - 20:00u

AC T I V I T E I T E N

Midden in een woon- 
wijk kom je het tegen: het  
Mestalla stadion! Boek 
hier jouw rondleiding 
en neem een kijkje in de 
kleedkamers, in de dug 
out en luister naar de  
voetbalgeschiedenis van 
de club van Valencia CF. 
Boek je tickets online!  
 
w w w.valenciacf.com/en/ti-
ckets/forevertour/tour 

Benieuwd hoe ze die over-
heerlijke paella bereiden? 
De Valencianen hebben een 
speciaal recept en werk-
wijze hiervoor. Neem deel 
aan een paella workshop en 
kom het geheim te weten! 

www.escueladearocesy 
paellas.com

H U U R  H I E R  E E N  F I E T S !

Maak je fietstour com-
pleet met begeleiding van 
een Nederlandse gids! 
Kom meer te weten over 
de Moorse invloeden in 
de stad, de horxata of de 
beroemde feesten Las  
Fallas! 

Eline van den Heuvel  
+34.663.436.444 
elinelovesvalencia@outlook.com

H E B  J E  A L L E S 
A L  G E Z I E N ?

Dat is bijna onmogelijk in deze veelzijdi-
ge stad! In een weekendje Valencia heb 
je genoeg te bezoeken. Wandel door de 
oude stad el Carmen, bezoek het park en 
stad van Kunst en Wetenschappen en ga 
zonnebaden aan het strand. Heb je echter 
een langer verblijf? Dan zijn onderstaande 
suggesties eventueel leuk om te bezoeken!

O C E A N O G R A P H I C
Het grootste aquarium van Europa! Met 
500 verschillende soorten dieren zeker het 
bezoeken waard! Leuk voor jong en oud.

A L B U F E R A
Naast Valencia is het grote meer Albufera 
gelegen. Met een bootje kan je over het 
water genieten van alle rust en ruimte!

M U S E O  FA L L E R O
Wil je wat cultuur opsnuiven? Bezoek dan 
het Fallas museum! Kom alles te weten 
over de eeuwenoude traditie in Valencia.

P L AYA  D E  L A  PAT AC O N A
Een prachtig stukje strand aan de rand van 
Valencia. Hier vind je onder andere onze 
aanraders La Mas Bonita en Le Favole!



FAVO R I E T E  
R E S TAU R A N T S

M A R I N A  B E AC H  C LU B
Een luxe beach club aan het begin van het Playa 
de Malvarossa. Naast heerlijk eten kan je hier 
ook enkel een coctail komen drinken. Met het 
zwembad, palmbomen en de zee in jouw uit-
zicht maakt het jouw stranddag compleet!  
 
www.marinabeachclub.com          I              +34 961150007

G RU P O  S AO N A

Bij dit leuke tentje krijg je een lekkere  
driegangenmenu voor nog geen 12 euro! Welkom 
in Spanje! Let op: reserveren is hier noodzakelijk!   
 
www.gruposaona.com           I       +34 963 92 42 50

L E  FAVO L E  B E AC H
Één van onze hoge favorieten aan het strand. 
Heerlijke italiaanse pizza‘s  en pasta‘s, vers bereid! 
Smaakt naar meer? In de stad hebben ze ook een 
restaurant! Vergeet niet een Scorpino te bestellen! 
 
www.lefavole.es                I                + 34 963 39 23 78

A N D E R E  
H O T S P O T S . .

L A  M A S  B O N I T A
Houd jij van een bakje koffie met een heerli-
jke worteltaart of cheesecake? Dan ben je bij 
dit tentje aan het juiste adres. In de stad of 
aan het strand, je bent bij beide zaken wel-
kom om te smullen van de lekkere zoetigheden! 
 
ww.lamasbonita.es          I              +34 961 14 36 11

C O N V E N T  C A R M E N
Één van de vele verstopte pareltjes van Valencia. 
Een grote gezellige tuin binnen een klooster, wat 
ze nu hebben omgetoverd als perfecte plek om 
te gaan borrelen met jouw vrienden en familie! 
 
           Adress: Plaça del Portal Nou, 6, 46003 València

C A S A  C A R M E L A

Als je Valencia bezoekt dan moet je natuurli-
jk de traditionele paella proeven! Een grote pan 
waar je met z‘n allen uit kan eten, gezellig toch?   
 
www.casa-carmela.com           I       +34 963 71 00 73

Naast de overheerlijke paella eet je natuurlijk in Span-
je ook heerlijke tapas! In dit luxe restaurant kan je pin-
chos eten, je kiest wat je wilt en rekent aan het einde 
de stokjes van jouw pinchos af.. Geweldig concept!    
 
www.grupo-sagardi.com           I       +34 963 91 06 68

S AG A R D I

C A N A L L A  B I S T R O
Ricard Camarena is een topchef met een sterren-
restaurant in de stad. Deze bistro is een tweede 
restaurant van hem, waar je hele bijzondere ta-
pas kunt eten.  Geniet van alle bijzondere smaken!    
 
www.canallabistro.com          I          +34 963 91 06 68

G E N I E T  O O K  V A N 

D E  V A R I A T I E  I N  D E 

S P A A N S E  K E U K E N !

Zie  
foto!



Namens Bedrijfsuitje Valencia wensen 
wij jou een heel fijn verblijf in deze prach-
tige sinaasappelstad! Geniet van de oude 
straatjes van ‘El Carmen‘, fiets door het  
Turia park en proef van de heerlijke paella! 
De zon schijnt hier meer dan 300 dagen per 
jaar, dus jouw vakantie kan niet meer stuk! 
Hasta luego!  2

G O E D E M O R G E N  =  B U E N O S  D Í A S

B E D A N K T  =  G R A C I A S

T O T  Z I E N S  =  H A S T A  L U E G O

F I J N E  
VA K A N T I E !

D E  T A A L 
Het is natuurlijk leuk om als toerist een 
beetje de taal te spreken van de locals. 
In deze stad spreken ze twee talen: het  
Spaans en het Valenciaans. Om goed voor-
bereid op pad te gaan, hieronder enkele 
woorden die je op een terras in Valencia 
kunt gebruiken. 


